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VOORBEREIDING 

Welkom    

Ontsteken van de aandachtkaars in een moment van stilte  

Bemoediging en openingsgebed (wij gaan staan, zo mogelijk) 
 
Ouderling:  Onze hulp is de naam van de Heer 
Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft.  

Ouderling:  Hij is voor ons een barmhartige Vader 
Allen:   en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.  

Ouderling:  Naar U gaat ons verlangen Heer. 
Allen:  Maak ons, o God, uw wegen bekend 

Ouderling: Want uw wegen zijn liefde en trouw 
Allen:  voor pelgrims naar recht  en vrede.  

 

Eerste lied: ‘In de veelheid van geluiden’ (LB 283)

 

283:2 

En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
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283:3 

Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 

283:4 
Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

283:5 

Die ons naam voor naam wilt 
noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons me

Groet:  

Voorganger: De Heer zij met jou!  
Gemeente:  Ook met jou zij de Heer!  

 

(Hierna gaan we weer zitten) 

Gebed om ontferming 

Beantwoord met: gesproken een gezongen Kyrië 10 uit Iona 

Gloria: Tu sei sorgente viva  

(Taizé; 1x Italiaans, 1x Nederlands, 1 x Frysk) 
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WOORD 

Waar het over gaat, vandaag   

Lezing: Jeremia 23, 23-29 

23Ben Ik alleen een God van dichtbij, ben Ik niet ook een God van 
ver? – spreekt de HEER. 24Als iemand zich verbergt, zou Ik hem 
dan niet zien? – spreekt de HEER. Ben Ik niet overal, in de hemel 
en op aarde? – spreekt de HEER. 25Ik heb gehoord wat voor 
leugens die profeten in mijn naam verkondigen. Ze roepen: “Een 
droom! Ik heb een droom gehad!” 26Hoe lang nog blijven die 
leugenachtige profeten hun eigen verzinsels verkondigen? 27Hoe 
lang nog zijn ze erop uit om met de dromen die ze elkaar vertellen 
mijn volk mijn naam te laten vergeten, zoals hun voorouders mijn 
naam door Baäl zijn vergeten? 28Een profeet die droomt, vertelt 
niet meer dan een droom, maar wie mijn woorden kent, geeft mijn 
woorden betrouwbaar weer. Wat heeft stro met graan gemeen? 
– spreekt de HEER. 29Is mijn woord niet als een vuur, 
als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER. 
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Lied: ‘Lied van Jeremia’ (LB 831: 1,2,3,4,5) in wisselzang:  
1 & 2 allen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 allen,  
refrein telkens door allen 

  

831:2 Allen: 
Ik riep: Gij vraagt te veel van 
mij. 
Gij zijt te groot, ga mij voorbij! 
Maar spreken moest ik, 
aangeraakt 
ben ik nu tot zijn stem 
gemaakt. 

831:3 Mannen: 
Zijn woorden ploegen door 
mijn grond. 
Zij leggen bloot, ze slaan een 
wond. 

Hij roept om ons én klaagt ons 
aan. 
Kan Hij niet zonder ons 
bestaan? 
Allen: Stem, die ons uitdaagt, 
vind bij ons gehoor! 
Woord als daglicht, altijd 
laaiend vuur, 
woon op onze lippen, adem in 
ons oor! 

 

 
 

Allen: 
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831:4 Vrouwen: 
Zo ongelegen komt zijn woord, 
een fluistering die ongehoord 
zich in mijn bloed gedrongen 
heeft, 
als liefde waar ik mij aan geef. 

831:5 Allen: 
Hij is een woord dat niet 
verwaait, 
een vuur waarin de liefde laait, 
een hamer die de rotsen splijt, 
een God die aan ons mensen 
lijdt. 

Lezing: Lucas 12, 49-56 

49Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou 

Ik graag willen dat het al brandde! 50Ik moet een doop ondergaan, 

en Ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. 51Denken 

jullie dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? 

Integendeel, Ik zeg jullie dat Ik verdeeldheid kom brengen. 52Van 

nu af aan zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en 

twee tegen drie. 53De vader zal tegenover zijn zoon staan en de 

zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de 

dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar 

schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’ 

54Tegen de menigte zei Hij: ‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen 

in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en 

dat is ook zo. 55En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden 

komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo.  

56Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie 

duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? 

 

Lied: ‘Lied van Jeremia’ (LB 831: 6,7,8,9) 

831:6 

Hij striemt de vrome 
zekerheid, 
maar streelt de twijfels en de 
strijd. 
Wij buigen ons voor zijn 
gericht 
en vinden zo zijn aangezicht. 
Stem, die ons uitdaagt, vind bij 
ons gehoorWoord als daglicht, 
altijd laaiend vuur, 
woon op onze lippen, adem in 
ons oor! 

831:7 

Ik bande Hem uit hart en 
hoofd. 
Zijn naam dacht ik in mij 
gedoofd. 
Vergeefs ontliep ik zijn geluid, 
want als een vlam slaat Hij mij 
uit. 

831:8 

Verliet ik dan de moederschoot 
alleen voor leven totterdood? 
Was zij, die mij het leven gaf 
mij maar geworden tot een 
graf... 
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831:9 

Ik ben gevangen in zijn stem, 
mijn leven spreekt alleen van 
Hem, 

mijn God; Hij zit mij in het 
bloed. 
Dat maakt mijn bitter leven 
zoet. 

 

Uitleg en verkondiging 

Muzikale meditatie 

ANTWOORD  

Lied: ‘Wil je opstaan en mij volgen’ (Iona 40) in wisselzang  

Mannen: 

2 Wil je gaan op nieuwe wegen, 

steil en ongewis?  

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor 

wie vreemd'ling is?  

Val je niet een mens te hard die in 

leugens is verward?  

Hoor je 't kloppen van mijn hart in 

jou en jij in Mij ?  

Vrouwen: 

3 Wil je gids zijn voor de blinde 

die je smeekt: 

'Help mij!'  

Wil je vechten voor een kind, 

gevangen en onvrij?  

Zie je in ontferming aan, ieder die 

aIleen moet gaan,  

opdat groeie mijn bestaan in jou 

en jij in Mij? 

Solo: 

4 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw 

gaven velerlei!  

Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een 

koningskind ben jij! , 

Wil je geven wat je hebt, dat de 

wereld zich herschept  

en mijn leven wordt gewekt in jou 

en jij in Mij?  

Allen: 
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Allen: 

5 Heer van liefde en van licht, 

vervul mij met uw Geest.  

Laat mij zijn op U gericht, en 

maak mij onbevreesd.  

Dat ik in uw voetspoor ga, uw 

ontferming achterna, 

en met lijf en ziel besta in U en Gij 

in mij.  

 

Mededelingen en Inzamelingen 

 
 

Gebeden 

Dankgebed en voorbeden  
(beantwoord met: ‘Hoor ons bidden, God en luister, Liedboek’ 367k) 

 
 
Stil gebed, 
 

 

 

 

 

 



8 

 

Onze Vader gezongen : Tekst NBV, muziek: Marcus Veenstra 
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Slotlied (zo mogelijk staande): ‘Uit vuur en ijzer’ (ZZZ 465)
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2. Om water voor de zee te 
zijn,  
om anderman een woord te 
zijn,  
om niemand weet hoe groot en 
klein,  
gezocht, gekend, verloren. 
Om vanavond en morgenland,  
om hier te zijn en overkant,  
om hand in een andre hand,  
om niet te zijn verloren.  
       

3. Om oud en wijs als licht te 
zijn,  
om lippen, water, dorst te zijn,  
om alles en om niets te zijn,  
gaat iemand tot een ander.  
Naar verte die niemand weet,  
door vuur dat mensen 
samensmeedt,  
om leven in lief en leed  
gaan mensen tot elkander. 

 

Zending en zegen 

Beaamd met:   

 

 

 

 

Welkom voor ontmoeting, koffie,  

thee en limonade in de foyer! 

 

Actuele informatie is te vinden op:         

www.kerkincamminghaburen.nl 


